
Nieuwsflits oudheidkundige kring “Geertruydenberghe”. 

 

Nieuwsbericht vanuit het bestuur d.d. 27-3-2026. 

Lezing 22 april – Plunderingen en paniek in het zestiende-eeuwse Brabant.  

Wat wij nu kennen als het rustige Brabantse platteland, was in de zestiende eeuw 
allesbehalve vredig. Brandende boerderijen, vluchtende dorpsbewoners en naderende 
krijgsbenden bepaalden het dagelijks leven. Op woensdag 22 april neemt de 
Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe u mee naar deze roerige periode tijdens een 
boeiende lezing over de beruchte veldheer Maarten van Rossum. “Blaken en branden is 
het sieraad van de oorlog.” Met deze meedogenloze lijfspreuk trok Maarten van Rossum 
(ca. 1490–1555) plunderend door Brabant. Hij stond niet voor niets bekend als de “gesel 
van de boeren”. Kerkklokken luidden alarm, rookpluimen vulden de horizon en dorpen 
hielden hun adem in wanneer de ‘Gelderaers’ naderden.  

De lezing plaatst deze invallen in de bredere machtsstrijd tussen Karel V en het 
hertogdom Gelre. Ook onze regio komt nadrukkelijk aan bod. Zo hoort u over de 
dramatische gebeurtenissen rond ’sHertogenbosch en de verwoesting van Vught in 
1543. Aan de hand van historische bronnen krijgt u een indringend beeld van de impact 
op het dagelijks leven van toen. Spreker is Sander Wassing, zelfstandig historicus. Hij 
verzorgt lezingen en excursies, doet archiefonderzoek en publiceert over uiteenlopende 
historische onderwerpen. 

Locatie: Gertrudisstaete, Venestraat 18 Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 

🎟 Toegang: gratis voor leden én niet-leden Iedereen is van harte welkom! 

 

Lezing 20 mei – De adel in Noord-Brabant (1814–1918). 

Wie waren eigenlijk de edelen in Noord-Brabant? En welke rol speelden zij in onze 
provincie in de negentiende en vroege twintigste eeuw? Op woensdag 20 mei neemt de 
Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe u mee in de wereld van de Brabantse adel – 
een verrassend onbekend, maar boeiend onderwerp. Na 1814, toen Noord-Brabant deel 
werd van het Koninkrijk der Nederlanden, ontstond hier een nieuwe adellijke elite. 
Anders dan in andere delen van het land bestond deze grotendeels uit ‘nieuwe’ families, 
aangevuld met invloedrijke notabelen. Hun leven speelde zich af rond landgoederen, 
binnen netwerken van huwelijk, macht en sociëteiten. Tijdens deze lezing krijgt u inzicht 
in het ontstaan van deze adel en de rol die zij vervulde in de Brabantse samenleving. Ook 
wordt ingezoomd op het dagelijks leven: van huwelijksstrategieën en sociale kringen tot 
het bestaan van de landedelman als jager, bestuurder en heer van zijn domein. Waar 
mogelijk worden ook lokale en regionale voorbeelden belicht, waardoor de geschiedenis 
extra tot leven komt. Spreker deze avond is Klaasje Douma. Zij studeerde 



Cultuurwetenschappen en promoveerde op het onderwerp De adel in Noord-Brabant 
1814–1918. Daarnaast is zij bestuurslid van de Historische Vereniging Brabant. 

Locatie: Gertrudisstaete, Venestraat 18 Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 

🎟 Toegang: gratis voor leden én niet-leden Iedereen is van harte welkom! 


