
Een inkijkje in de rooms-katholieke pastorie te Made 

 

Altijd al eens graag bij de pastoor binnen willen kijken? Daar kreeg u vroeger geen kans toe! Veel 
verder dan de eerste deur van een lange gang kwam u niet. Aan de pastoorsmeid (War komde vur?) 
was dan al uitgebreid uitleg gegeven over de reden van de komst naar de pastorie. Na haar (altijd maar 
afwachten) toestemming mocht u dan  plaats nemen in een spreekkamer met slechts een tafel, enkele 
stoelen en aan de muur een groot kruisbeeld. Dat de pastoor over veel meer kamers en meubelen 
beschikte was wel duidelijk, maar wat er allemaal in dat grote, prestigieuze gebouw te vinden was, 
bleef voor gewone parochianen meestal een vraagteken.   

Maar niets blijft bij het oude. De huidige pastoor van de Vijf Heiligen Parochie woont elders in Made 
en doet gewoon zelf zijn boodschappen. Net zoals de sluiting van de beide kerken, de sloop van het 
klooster en het patronaat geeft het de veranderingen in het katholicisme in ons dorp weer. Door het 
leeglopen van de kerken werd de uitgebreide infrastructuur onbetaalbaar voor de parochie.  

In 2016 werden kerk en pastorie in de Kerkstraat door het parochiebestuur verkocht. Dat de kerk een 
mooie nieuwe functie gekregen heeft zullen de meesten van u al wel ervaren hebben. Nu we op het 
punt komen dat ook de pastorie een andere bestemming krijgt, geeft heemkundekring Made en 
Drimmelen u de kans enkele herinneringen aan dit gebouw nog eens door te nemen. In hun periodiek 
De Klok, doorlopend alweer nummer 76, daarom niet alleen een uitgebreide beschrijving, foto’s en 
bouwtekeningen van de voormalige pastorie, maar ook persoonlijke herinneringen van voormalige 
pastoriebewoners. Een mooie kans om alsnog eens iets te zien van hetgeen je vroeger geen kans kreeg. 

De Klok 73 is voor slechts drie euro verkrijgbaar bij de Primera in de Marktstraat, de bibliotheek in de 
Bernardus of de secretaris van de vereniging, Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34 te Made. 

Vanaf 2 april bent u ook iedere dinsdag ’s morgens tussen tien uur en twaalf uur welkom in de 
huisvesting van de heemkundekring in de Bernardus. Tijdens deze ochtenden is niet alleen De Klok 
verkrijgbaar, maar kunt u ook geïnformeerd worden over onderwerpen die met de geschiedenis van 
Made en Drimmelen te maken hebben. Bent u benieuwd naar vroegere eigenaren van het huis waar u 
nu woont, beschikt u over foto’s die van belang zijn voor de historie van beide dorpen, of bent u 
gewoon benieuwd naar de activiteiten van de vereniging? Wij zien u graag op dinsdagochtend in de 
Bernardus. 


